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Vrijdag 11 juli 
 
Bij aankomst vrijdagmiddag hebben we rustig aangedaan. 
Wat bleek: 6 van de 7 gaan zijn al eerder mee geweest met de mannenweek. 
Tim was de nieuweling en het was net of hij ook al zolang meeging. 
Na de lange reizen die velen al achter de rug hebben, zijn we het park gaan 
verkennen. 
Met de alom bekende aankomstmaaltijd te zijn gestart hebben we daarna een 
relaxte avond gehad. 
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Zaterdag 12 juli 
 
Vandaag hebben we iedereen laten doen wat hij zelf wil een relax dag dus. 
Tot een ontmoeting met Ronald in Gouda. Deze heeft een neef in Boskoop met 
een ijssalon. 
Of we daar eens naar toe wilden gaan omdat hij zelf ijs maakt.  
De BESTE in omstreken. 
En hij kon wel wat voor ons regelen, zei hij. 
Daar bij Janssen's Ijssalon aangekomen stonden we in een lange wachtrij. 
Nadat we ons hadden gemeld bleek dat we gratis uit het zelf ambachtelijke 
gemaakte ijs konden kiezen. 

 

 
Dank je wel Ronald. 
De dag hebben we afgemaakt met heul veul pannenkoeken van Jan en Tim. 
 

Zondag 13 juli 
 
Vandaag zijn we naar het Spoorwegmuseum in Utrecht gegaan, waar we zijn 
gestart met en uitgebreide lunch.  
 



  
 

Nadat iedereen verzadigd was zijn we vrij gaan lopen. 
We  hebben heel veel treinen gezien 
 

    
 

    
 

    



    
 
Ook hebben we een waanzinnige virtuele trein-/achtbaanrit gehad en een 
geweldige voorstelling. 
Een Spoorwegmuseum is altijd leuk, WOOHOO. 
 

   
 
 



 
 
 
 
 



Maandag 14 juli 
 
Vandaag hebben we ESA Noordwijk aangedaan, dat is het European Space 
Agency, het Europese Ruimte Agentschap. 
Daar hebben we het ruimtevaartmuseum Space Expo bezocht. 
Hier zagen we op ware grote een onderdeel van de ISS, het Internationale 
Ruimte Vaartuig gezien. 
Deze capsule was op ware grote, waarin we konden beleven hoe groot en ruim 
het is geweest waar onze ruimtevaarders Andre Kuipers, Wubbo Ockels en 
Lodewijk van den Berg ook zijn geweest. 
Het was een indrukwekkende beleving 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinsdag 15 juli 
 
Vandaag blijven we op het park en kunnen we bijna uitslapen. 
Een smederij wordt in de tuin opgezet en de smid Cornelis Pronk met dochter 
en Wim hebben ons leren ijzersmeden. 
Het vuur is meer dan 1000 graden en het ijzer dus roodgloeiend. 
Met tangen worden de hete stangen vastgehouden en met zware mokers 
geslagen op het zachte staal. 
Na menig heen en weer in het vuur en hameren was het eindresultaat een 
flessenopener. 
Hoe dankbaar was dit resultaat na een heel verhitte strijd met ongekende 
oerkrachten die bij iedereen naar boven kwam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag  16 juli 
 
Vandaag zijn we op weg gegaan naar Scheveningen. Het was even verder lopen 
dan gedacht, een half uur, maar wel GRATIS. 
 

 
 
 
Daarna, bijna aangekomen waar  
we naar toe wilden gaan, zijn we  
gestart met koffie en gebak.  
 
Na te zijn voldaan was het  
bezoekadres SEALIFE:  
een keigroot zeeaquarium  
waar je ook ''onder'' water kunt lopen. 
Na afloop bleek dat er nog heel wat  
vreemde wezens zijn om te ontdekken onder water. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Onderweg werd besloten om ergens te gaan uit eten en dat deden we in Gouda. 
Daar is in het Chinese restaurant De Lange Muur, herkenbare naam niet dan, een heel 
nieuwe inrichting gemaakt om ons 9 mannen aan één tafel te krijgen. 
Man man wat hebben we veel en heerlijk gegeten en gedronken. 
Thuisgekomen hebben we constant zitten pesten. 
 

 
 



Donderdag 17 juli  
 
Vandaag kwam dan eindelijk de grote dag waar velen op hebben zitten 
wachten. 
Het was de hele week al telkens vragen wanneer gaan we nou, gaan we 
morgen, is het al zover. 
Ja hoor, vandaag is het zover: op naar Rotterdam 'De Kuip'.  
Daar kregen we een rondleiding in het Feijenoordstadion.  
We klimmen op hoge open trappen, bezoeken de VIP-lounges, de hoge 
tribunes, kleedkamers en de spectaculaire gang naar het voetbalveld. 
Als toegift mochten we de triomfkamer bezoeken waar alle prijzen staan die ze 
hebben gewonnen vanaf 19-7-1908 
Uiteindelijk waren velen heel erg veel blij dat we De Volksclub van Nederland 
hebben bezocht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Later hebben we samen met de andere groep mannen de dag afgesloten met 
een overheerlijke BBQ met van alles erop en eraan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 18 juli 
 
Vandaag is het weer zover, inpakken en weer met een sneltreinvaart  terug 
naar huis toe. 
 

 
 
 
 



 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heren bedankt en tot een volgende x. 
En je weet: Wat gebeurd is in Reeuwijk, Blijft in Reeuwijk. 
 
Groeten Jan en Ron. 
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